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Overdenking 

Reformatie herdenking: museumbezoek of röntgenfoto?  
En voor hem was geen koning zijns gelijke, die zich tot den HEERE, met zijn ganse hart, en met zijn ganse 

ziel, en met zijn ganse kracht, naar al de wet van Mozes, bekeerd had; en na hem stond zijns gelijke niet op. 

2 Koningen 23: 25. 
 

Wat een geweldig getuigenis: er was niemand voor hem en na hem, zoals Josia, die zich zo met heel zijn 

hart en al zijn kracht zich tot de HEERE bekeerde. 

Als je over hem leest (zowel in Koningen als in Kronieken) dan valt dit in ieder geval op: Hij begon de 

HEERE op jonge leeftijd te zoeken, als knul van 16 jaar!  

Wat daarna opvalt is dat zijn reformatie-werk vooral begint met afbreken, omhakken, en alles vernietigen 

wat herinnerde aan de afgoderij. 

Verder is zijn reformatie-werk vervulling van de profetie van de man Gods uit 1 Koningen 13:2 die tegen 

Jerobeam's altaar profeteerde: "... Altaar, altaar, zo zegt de HEERE: Zie, een zoon zal aan het huis Davids 

geboren worden, wiens naam zal zijn Josia; die zal op u offeren de priesters der hoogten, die op u roken, 

en men zal mensenbeenderen op u verbranden." 

Tijdens de tempel-restauratie wordt het Wetboek van Mozes gevonden, en als dat wordt voorgelezen, dan 

verootmoedigt koning Josia zich voor de HEERE, omdat hij ziet hoe ver zijn land en volk bij God vandaan 

is gedwaald. Zie het voor je? De zeer godvrezende koning zit te snikken in rouwkleren, in zak en as!  

"Wat is er koning? Het gaat toch goed in ons land?"  

"Nee, we hebben zeer gezondigd, en God verdriet gedaan; we moeten terug naar God, we moeten Hem 

brandoffers en schuldoffers brengen en het Pascha gaan houden..." 
 

Reformatie… Museumbezoek of röntgenfoto?  

Hoezo een museumbezoek? Nou, gewoon omdat we het gewend zijn elk jaar de reformatie te herdenken. 

We hebben het vooral over Luther, ook wel over Calvijn en op zo'n avond 'bekijken' we deze mannen 

Gods, en we overdenken wat God ons gaf in en door de Reformatie. Na zo'n avond gaan we weer naar huis, 

en dan??? 

Komt onze Reformatie-herdenking voort uit dankbaarheid en verootmoediging en het verlangen om de 

Heere met heel ons hart te dienen? Is het als zo’n röntgenfoto, die zegt: kijk zo ziet het er echt van binnen 

uit! Dit is de ware staat van het geestelijk geraamte van uw/jouw/mijn geestelijk leven. Dit is de toestand 

van het gebinte van de kerk, plaatselijk, eilandelijk en landelijk.  
Zie je de houtworm? Al die kleine minuscule gaatjes tonen waar wij exegetisch en ethisch vreten aan het 

gebinte. Ach, het lijkt een kleinigheid, of de wereld nou in zes dagen is geschapen, of in miljoenen of 

miljarden jaren is ontstaan...  

Of: Het zou een kleinigheid zijn of de hel nu ècht bestaat of niet. 

Of: Het zou een persoonlijke visie zijn of het hetero-huwelijk (exclusief van man-vrouw) nu wel of niet de 

enige samenlevingsvorm zou zijn. 
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En de hele discussie dekken we af door te zeggen: We leven wel in de 21e eeuw hoor...  

Alsof God verandert door een paar eeuwen, terwijl Hij Zelf EEUWIG is!!! 
 

Misschien is twee minuten stilte houden voor Gods aangezicht wel het beste begin van uw, jouw en mij 

persoonlijk (hernieuwde) reformatie, om ons aan de voeten van de Heere Jezus en onder Zijn alziende 

ogen, onszelf af te vragen: Wat moet er anders in mijn leven? 

Welke zonden, altaren en afgoden moeten worden afgebroken? 

Of zijn we zo ver weg gedwaald bij God, dat we zelfgenoegzaam zeggen: "Nee hoor, het gaat prima zo. 

Van mij mag alles in mijn leven blijven zoals het is." 

Dat kan ik niet helemaal rijmen met de woorden van Paulus:  

Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het 

wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Filip.3:14. 

 

Reformatie herdenking: Een zegen als we verlangen steeds weer (en steeds meer!) geformeerd te worden 

naar het beeld van de Heere Jezus Christus.  

Hervormingsdag: een zegen als het leidt tot reformatie in ons gebedsleven, in ons ijverig lezen en speuren 

in Gods brief aan de verloren mensheid, in zowel het Oude- als ook in het Nieuwe Testament. 

 

Praktisch en concreet is/wordt dan ons persoonlijk Bijbel-lezen als ons eten en drinken, maar ook steeds 

meer leren putten uit de volheid van de genade van de Heere Jezus, in het besef dat het de enige ware bron 

is en de enige onuitputtelijke bron! 

En dat gaat natuurlijk hand in hand met uw naaste liefhebben als uzelf, heel praktisch in het om zien naar- 

en het helpen van de ander; het geduldig en liefdevol verdragen van stekelige karaktereigenschappen van 

die ander, en blijmoedig en dapper kruisdragen. 

Nou, dat is een reformatie om naar uit te zien! 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

 

Uit de pastorie  

 

Huwelijk 

In de vorige Kleine Kracht stond dit nog niet vermeld, dus bij deze alsnog: We ontvingen een mooie 

trouwkaart van het bruidspaar Schutte-Van Wijk! Hierbij de tekst van de kaart: "Met blijdschap delen wij, 

ook namens onze wederzijdse ouders, mee dat wij, Pieter Schutte & Emma Cornelia van Wijk op D.V. 10 
oktober in het huwelijk treden. Wij willen een zegen vragen over ons huwelijk in de Hersteld Hervormde 

Gemeente van Goedereede.  

Deze dienst werd geleid door Ds. K. den Boer. We wensen het jonge paar van harte Gods rijke zegen toe, 

en ook voor de wederzijdse ouders Martin & Marianne van Wijk. De eerst vogel vliegt uit jullie nest, maar 

gelukkig niet al te ver, het is nog op de kop van het eiland. 

Ds. K. den Boer, die hen dus bevestigd heeft, en ik waren destijds (2007-2014) in Kampen en op Urk nog 

collega's, om te proberen de leerlingen de mooiste buitenlandse wereldtaal te onderwijzen!  Nu weer 

collega's in iets wat de Engelse taal verre overstijgt..! En wat gaat de tijd hard... Zo zag je Emma als jong 

meisje in het catechisatie lokaal (waarbij bleek dat niet alleen ik, maar ook zij altijd genoeg gespreksstof 

had;) en nu mag ze de bruid zijn van Pieter.  

Psalm 90 zegt het al: Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat we een wijs hart bekomen; dat wensen we het 

bruidspaar toe: een wijs hart, dat alles van Gods Wijsheid en genade verwacht. "Emma, zo zwaai ik je in 

gedachten uit, een goede reis samen met Pieter, onder leiding van de overste Leidsman en Voleinder des 

geloofs!"  

Onthoud de woorden uit Psalm 84:13 die ds. K. den Boer, jullie als kompas voor je huwelijksboot meegaf: 

"HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt." Het adres is: Zuidzijde Haven 15, 

3252 BZ – Goedereede. 
 

Geopereerd 
Brian Hameeteman (Oudelandseweg 10, 3253 LP) heeft op vrijdag 24 oktober een darmoperatie ondergaan. 

Brian heeft al heel wat operaties achter de rug. Terugziende op zijn medisch verleden, zijn er vele donkere 

dagen geweest, maar Gode zij dank waren er ook dagen van wonderen! We wensen hem, maar ook 

Arjanne, die hem samen met Hans altijd met raad en daad terzijde mogen staan, de nabijheid van de Heere 

toe. Binnenkort zal ook Arjanne zelf verdere uitslag te horen krijgen van de operatie die ze 15 september 

onderging in het EMC. De Heere geve een gezegende uitslag! 
 

Opgenomen in de Vliedberg 

Dhr. P. Venneman is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Dirksland. Hij werd dinsdag 14 oktober 2025 

opgenomen in Bethesda. De longontsteking werd daar behandeld en mocht na verloop van een week weer 

naar huis. Echter, hij werd daarna weer opgenomen in de Vliedberg, omdat hij thuis niet genoeg kon 

herstellen. Gedenkt u hem, maar ook zijn vrouw? Het valt voor haar ook niet mee in verband met haar 

lichamelijke conditie. Welzalig hij, die al zijn kracht, en hulp alleen van U verwacht, die kiest de 

welgebaande wegen! 
 

 



Geboren (1) 

We feliciteren onze koster Cor en zijn vrouw Marja Pikaart (en de ouders van Jeffrey) met hun tweede 

kleinkind, Cornelis Dimm, met de roepnaam Ary (spreek uit Arie), want hun dochter Annemarie Pikaart en 

Jeffrey Tanis ontvingen 16 oktober 2025 een zoontje. De beste dank die ze de Heere kunnen geven is hun 

zoontje Ary voor te gaan in het dienen van zijn en hun Schepper, Die hen dit kindje toevertrouwde en Die 

in de Heere Jezus Christus zijn en hun Redder en Koning wil zijn.  
 

Geboren (2) 
Nog een tweede geboorte bericht, want Siemon Bezuijen en Chanelle Grinwis is 23 oktober 2025 een 

zoontje geboren met de naam Joas. We wensen ook hen Gods zegen, samen met de opa's en oma's, en dat 

ze samen met de kleine Joas de waarheid zullen ervaren van de woorden en de belofte: "Ken Hem in al uw 

wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” Spreuken 3:6 
 

Geboren (3) 
En ten slotte nog een geboorte bericht, waar wij als opa en oma ook heel erg blij mee zijn: onze zoon Rick 

en schoondochter Nicolien hebben en zoontje en broertje gekregen met de namen Boaz Matthé Lammert. 

Zijn roepnaam is Boaz. Ze wonen niet in Ouddorp, maar in Veenendaal, maar we wilden u dit bijzondere 

nieuws niet onthouden en wat was grote zus Thirza ook blij en verrast! De Heere geve hen dat ze alle vier 

achter de Heere Jezus aan mogen gaan, met broer en ome Thom erbij! 
 

Gedoopt 

Zondag 19 oktober 2025 was de dag waarop Johan & Theresa Grinwis hun jongste kind ten doop mochten 

houden. Job Grinwis -het broertje van Evie en Jarah- ontving het teken, waarbij de Heere Zich 

bekendmaakt als een God van het verbond. We wensen hen samen als vader en moeder met hun gezin een 

gezegende tijd in de opvoeding van hun drie kinderen! Denkend aan zijn dooptekst: Moge de kleine Job 

ook oprecht, vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad zijn, door de genade van de Heere Jezus. 
 

Rouw 

We wensen de familie Rabouw van harte sterkte en de nabijheid van de Heere toe, want de moeder van 

Mariëlle Rabouw-Ras (en schoonmoeder van René, en de oma van Lotte, Maks, Imke en Rosa), Neeltje 

Ras-van Heemst (Nelie) is op 10 oktober 2025 op 75 jarige leeftijd overleden. Bovenaan de rouwkaart 

stond Psalm 42:5 (berijmd) vermeld, met daaronder de woorden: "Intens verdrietig, maar dankbaar voor 
wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis dat door de Heere, na een ernstige ziekte uit ons midden 

is weggenomen mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma: Neeltje Ras-van Heemst 

(Nelie) echtgenote van Karel Ras, in de leeftijd van 75 jaar." De rouwdienst is gehouden op woensdag 15 

oktober, en aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Herkingen. We 

wensen Mariëlle & René en hun kinderen de troost en genade van de Heere toe, alsook haar broers Karel, 

André en Jeroen met hun geliefden. Van harte toegewenst om als rouwende kinderen (nu als wezen) te 

leven uit die uitkomst waarvan Psalm 42:5 zingt. Hoop op God om Hem te loven en bij Hem te schuilen. 
 

Gespaard! 
We denken aan onze collega broeder, proponent M. Diepenveen uit Stellendam. Hij heeft zondag 12 

oktober 2025 een ernstig ongeluk gehad. Hij is aangereden door iemand, die met hoge snelheid achterop 

zijn auto is gebotst, waardoor zijn auto enkele malen over de kop is gevlogen, waardoor hij inwendige 

bloedingen had en gebroken ribben en breuken aan zijn wervel. Hem is een dwarslaesie bespaard. Broeder 

Diepenveen is geopereerd aan zijn rug in het UMC in Utrecht en hij is dankbaar dat hij nog in leven mag 

zijn. Inmiddels is hij weer thuis, maar hij moet nog wel revalideren uiteraard. Wat een aangrijpende 

gebeurtenis, maar zoals hij zei: God is goed! De Heere zij hem en zijn kinderen en kleinkinderen nabij en 

stelle hem weer tot zegen voor de gemeente van Stellendam. 
 

Ten slotte 

Na woensdag 29 oktober weten we meer over hoe ons volk gekozen heeft om geregeerd te worden. Dat 

Nederland niet zal krijgen wat het hebben wil, maar wat het nodig heeft: regeren op grond van Bijbelse 

principes. Door de Reformatie is ons veel gegeven, hopelijk zal het niet verkwanseld worden. Dat we land 

en volk, inclusief de regering met vertrouwen in Gods handen zullen bevelen, zoals Daniël dat deed en 

besefte: 'God regeert!' zoals ds. G. van Wijk zondagochtend 26 oktober jl. verkondigde. 
 

En dan, het is bijna niet geloven, maar de laatste zondag van deze maand november is het al weer de eerste 

Adventszondag! Hij komt....! Gedenk Hem, zoals Hij kwam in Bethlehem. Verwacht Hem zoals Hij zal 

komen op de wolken des hemels! 

 

Hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 

 

Gemeente nieuws 
 

Dankdag 
Woensdag 5 november is het weer Dankdag voor gewas en arbeid en de visserij. Net als vorig jaar, houd ik 

me voor de middagdienst, aan het thema dat de basisscholen aanhouden, aan de hand van de Dankdag map. 



Het thema is: "Zingen voor de Schepper" naar aanleiding van Psalm 147. In deze middagdienst richt ik 

me in het bijzonder tot de kinderen, maar niet alleen tot hen! Dat u dus niet denkt: ik ga alleen 's avonds, 

want 's middags is een kinderdienst. ALLEN beide diensten hartelijk welkom! 
 

Kleine Kracht 

Van oudsher is het kerkblad dé manier om mensen te informeren over lief en leed in de gemeente. Het 

kerkblad is je reisgids, je agenda, je kasboek, je ‘zoek ik even op’. Maar tijden veranderen: is het kerkblad 

nog wel relevant? In deze digitale wereld! 

Wij denken van wel, en daarom heeft de kerkbode een nieuw jasje gekregen. 
 

Ons contactblad is aan zijn 21e jaargang begonnen, en verschijnt maandelijks en wordt aan iedere 

gezinshoofd, die in ons ledenbestand voorkomt, ter beschikking gesteld, tenzij aangegeven is dat daarop 

geen prijs wordt gesteld.    

 

In plaats van de papieren versie kunt u ook Kleine-Kracht-nieuwsbrief digitaal ontvangen, wenst u echter 

Kleine kracht niet meer in uw brievenbus te ontvangen stuur dan een E-mail met uw naam en adres naar: 

scriba@hervormdouddorp.nl 
 

(Her) Bevestigingsdienst 
Zoals eerder is bekendgemaakt heeft de verkozen broeder S.A. Visser de roeping tot diaken aanvaard. 

Ouderling-kerkrentmeester M.P. Tanis en diaken C. van Huizen zijn aftredend en herkiesbaar, en beide 

broeders zijn bereid een volgende ambtstermijn aan te gaan. Daar zijn we als kerkenraad zeer verheugd en 

dankbaar om.  

Het voornemen is de bevestiging en herbevestiging te doen plaatsvinden D.V. begin januari.  

Bezwaren tegen de bevestiging in het ambt van de verkozen broeder S.A. Visser of tegen de gevolgde 

verkiezingsprocedure voor ouderling M.P. Tanis en diaken C. van Huizen kunnen door belijdende leden 

schriftelijk en ondertekend worden ingebracht tot met komende zaterdag 8 november.  

We hopen op een gezegende bevestigingsdienst en voorbereiding daarvan. 

 

Agenda, Deo Volente 

Zondagsschool  
Als je dit leest is er al weer een week voorbij na de herfstvakantie. Wij als leiding 

hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en weer vol goede moed zijn 

begonnen op school.. 

Wij hebben met de kinderen van de zondagschool hartjes geknutseld voor kinderen 

in Kenia als symbool van Gods trouw! Waar je ook bent en hoe je leven er ook uit 

ziet: de Heere God laat je nooit alleen, Hij wil 

voor je zorgen. Door deze knutsel ’s kunnen we 

een zegen zijn voor andere kinderen. En het 

herinnert ons eraan dat God ook aan ons trouw 

is – elke dag weer. Juf Anja stuurt ze allemaal 

op naar de GZB en die zorgen ervoor dat het in 

Kenia bij de kinderen terecht komt ♥ 
 

Woensdag 5 november is het Dankdag. Dan 

staan we doordeweeks een dag stil en danken 

we God voor alles wat hij ons gegeven heeft! 

Kom jij ook naar de dienst? De middagdienst is 

wederom speciaal voor de kinderen en het 

thema is: “Zingen voor de Schepper” n.a.v. Ps 

147. Deze begin 14.30 uur. Zullen we met z’n 

allen beneden in het middenschip gaan zitten! 

De avonddienst begint 19.00 uur. 

 

De dagen zijn weer korter in het licht en dat 

betekent dat we naar het kerstfeest gaan 

toewerken.. het kerstprogramma staat al in de 

steigers en we hopen eind november al te 

beginnen met het oefenen van de liederen.. 

Ouders: houden jullie de zondagsschoolapp in 
de gaten, daar word nog info gedeeld ter 

voorbereiding van het kerstfeest! We zien jullie 

graag elke zondag bij de zondagschool om met 

elkaar te zingen, te luisteren naar Gods woord 

en om met elkaar samen te zijn in Zijn 

nabijheid.. 
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Vrouwenkring ‘Sola Fide’ 

Maandag 6 oktober hebben we n.a.v. Handelingen 3 en 4 nagedacht over genezingssamenkomst, wat 

bekering inhoud en zekerheid van het geloof. 

De Engelse prediker J.C. Ryle heeft een mooi boekje geschreven met als titel de vraag: Hebt u zekerheid? 

Het gaat over de zekerheid van het geloof: De noodzaak om deze te zoeken. Verhinderingen om te vinden. 

Het is een bemoediging voor zoekers. 
 

Op maandag 10 november 2025 hopen we weer samen te komen. Als voorbereiding richten we ons op 

Handelingen hoofdstuk 6,7,8 en Bijbelstudie 3. Het thema bij dit hoofdstuk is: Groei ondanks vervolging. 

Het gaat over het leven en sterven van Stefanus. Hij was vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote 

tekenen onder het volk. De Heere werkte door Stefanus heen. Er kwam zo’n weerstand tegen op dat hij 

werd gestenigd en stierf als eerste martelaar voor Christus. 

De Heilige Geest zorgt voor groei van de Christelijke gemeente. Juist door vervolging en verdrukking heen. 

We lezen in de Bijbel niet alleen hoe de eerste christenen werden vervolgd, maar ook hoe we met 

vervolging om moeten gaan. In de Bijbel is het volgen van Jezus onlosmakelijk verbonden met vervolging 

en verdrukking. Dat geldt voor de eerste Christengemeente en ook voor ons. 

De Heere Jezus zegt in Johannes 15:20 Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. 

 

Tienerclub Follow Me 

Save the date! Vrijdagavond 14 november hopen we weer te gaan starten met de 

tienerclub. Dit willen we doen met een gezellige “Pizzaparty”.   

Alle tieners vanaf groep 8 tot 16 jaar zijn welkom. We willen deze avond om 18:30 

uur starten en rond 21:30 hopen we af te sluiten. Neem gerust iemand mee. Iedereen 

is welkom! 

Vrijdagavond 28 november hopen we onze tweede clubavond te hebben. Inloop 

vanaf 19:15 en start 19:30. Wat we dan gaan doen is nog even een verrassing! 

Zet ook alvast de volgende data in je agenda: 12 december, 9 en 23 januari, 6 en 27 februari, 13 en 27 

maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei.  

We hopen als leiding op mooie, gezellige en waardevolle avonden en hopen jullie allemaal te ontmoeten op 

Hoge pad 7 (Achter visspecialist Hameeteman) 
 

Bijbel leesgroep  
Voor woensdag 12 november: Psalmen 31 - 45 en Handelingen 11 – 14. Voor D.V. woensdag 3 december 

staat genoteerd: Psalmen 46 - 60 en Handelingen 15 – 18 

Houd vol hoor, Gods Woord is de waarheid! Aanvang 19.45 uur.  
 

Contactmiddag  
Op woensdag 26 november hebben we de tweede contactmiddag. We hebben deze keer een spreker van 

buitenaf, namelijk Evangelist Jan Boer uit Hoorn. Heel erg fijn dat hij wil en kan komen om een presentatie 

te verzorgen en ons een en ander te vertellen over het evangelisatiewerk en over het Woord d hij daar mag 

verkondigen. 

Dus: Jong en oud: woensdagmiddag 26 november hartelijk welkom! Aanvang: 14.30 uur in de 

Morgenster. 
 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 28 november 19:00 uur gehouden worden in ‘de 

Morgenster’. 
 

16+ Jeugdvereniging 
 

 

Activiteitencommissie 

Terugblik mosselavond 
We kijken terug op een geslaagde en gezellige mosselavond met jong en oud. Deze avond heeft het mooie 

bedrag van € 946,50 opgeleverd. We willen iedereen hartelijk danken voor de komst en hulp. 

 

Herinnering herfstmarkt 
Op zaterdag 1 november organiseren we in de Morgenster weer een gezellige Herfstmarkt. Er zal kaas, 

eieren, cashewnoten, advocaat, erwtensoep, vissoep, stoofperen, fruit, kerst- en wenskaarten en nog meer te 

koop zijn. Tegelijkertijd kunt u dan uw bestelling ophalen van de vleesactie. We hopen velen van u te 

mogen ontmoeten voor een kop koffie met iets lekkers of om lekker te komen lunchen met een kop soep en 

Datum Onderwerp Opmerking 

15 nov, 19:30 Gezellig avond met Bijbelstudie Bij Cor thuis 

29 nov, 19:00 Gezamenlijk naar Realtime GO Rijden met elkaar 

13 dec, 19:30 kerst feest / spel / quiz / film Morgenster 

kerstvakantie     



broodje. De markt start om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur. De opbrengst komt natuurlijk geheel ten 

goede aan de kerk. 

 

Kerstpostactie: alvast voor in de agenda! 
Tijdens de feestdagen verzorgen wij ook graag weer uw kerstpost voor op Goeree-Overflakkee. U kunt uw 

kaarten inleveren op 13 december tussen 10-12 uur. Tijdens dit inzamelmoment zullen er ook weer 

kerststukjes worden verkocht!  

De sorteerdatum van de post zal zijn op donderdagochtend 18 december vanaf 8.30 uur. Een ieder is 

welkom om te komen helpen. Wilt u helpen met de post in Ouddorp te bezorgen, dan kunt u zich 

aanmelden bij Joëlle Grinwis via 06-57193854. 

 

Kerststukjes maken 
Tijdens de inzameldagen van de kerstpost worden er ook weer prachtige kerstukjes verkocht. Heeft u 

spullen die we kunnen gebruiken voor de kerststukjes dan kunt u deze inleveren bij de familie Meijer, 

Dorpsweg 32a. Op vrijdag 12 december zullen de kerststukjes gemaakt worden in de Morgenster. Iedereen 

is welkom om gezellig te komen helpen! 

 

Oliebollen verkoop 

Dit jaar willen we op maandag 29 december met een aantal enthousiaste vrijwilligers weer oliebollen gaan 

bakken en verkopen bij de Morgenster. Meer informatie hierover volgt in de volgende Kleine Kracht.  
 

Voor onze jongeren 
 

Hoe vier je Dankdag? 

 Tel je zegeningen:  

Maak een lijst of een tekening met dingen waar je dankbaar voor bent. Dit kunnen grote dingen zijn, zoals 

je gezin, of school, of de gewone dingen van elke dag.  

 Dankbaarheidsspel:  

Verzamel bijvoorbeeld mooie stenen, zet er een letter op, pak om de beurt een steen en noem iets waar je 

dankbaar voor bent, dat met die letter begint.  

 Deel je overvloed:  

Dankbaarheid kan ook leiden tot het delen van je eigen overvloed met anderen. Dit kan door speelgoed te 

geven, (actie schoenendoos bijvoorbeeld, zie pagina 8) een bedrag te doneren aan een goed doel, de kerk of 

door anderen te helpen.  

 Gebruik creatieve materialen:  

Er zijn speciale kalenders en materialen beschikbaar die jongeren en kinderen helpen om rond Dankdag 

bezig te zijn en na te denken over de betekenis van deze dag.  

 Bespreken na de kerkdienst:  

Praat met elkaar over de preek en de Bijbelteksten die gelezen zijn. Wat betekent het voor jou en wat kun je 

ermee doen?  

 Dankbaarheid met de camera:  

Ga eropuit met je telefoon of camera om foto's te maken van dingen waar je dankbaar voor bent. Bespreek 

de foto's later samen.  
 

Puzzel Dankdag  

Voor het oplossen van de puzzel heb je het kleine raamwerk nodig. Voorbeeld: voor A4: kijk op de regel A 

en in het vakje van de 4 = de letter D. Zo zoek je alle letters op, dan ontstaat er een zin. Welke zin? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: 

jeannetmeijer@hotmail.com 
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Ledenadministratie 

 

Verjaardagen 

Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u 

hier geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 
 

  2 november ~ 70 jaar, Dhr. G.C. Quist Alexanderstraat 52, 3253BA. 

  5 november ~ 82 jaar, Dhr. P. Trommel Oudelandseweg 62, 3253LP. 

  6 november ~ 90 jaar, Mevr. J.P. Dorsman Vliedberglaan 150, 3253VT. 

  7 november ~ 79 jaar, Dhr. G. Nipius Wilhelminaweg 2, 3253BW. 

  9 november ~ 90 jaar, Mevr. M.J. Leeflang Hazersweg 6, 3253XG. 

10 november ~ 71 jaar, Dhr. C.K. Mastenbroek Julianaweg 44, 3253BL. 

12 november ~ 70 jaar, Dhr. L. Oost Dorpsweg 78, 3253AH. 

15 november ~ 88 jaar, Dhr. W. van den Andel Jonkerstee 22, 3253CE. 

23 november ~ 74 jaar, Dhr. T. van Dam Rustburg 32, 3253VK. 

29 november ~ 83 jaar, Mevr. H.M. Westhoeve Dorpsweg 41 13, 3253AG. 
 

Ingeschreven 

- Dhr. N.J. Krijger 

- Dhr. C.J. Tanis 

Uitgeschreven 

- Mevr. J.P.M. van der Wulp 

-  

Zending en Evangelisatie 

 

Dagboek 'Een Handvol Koren' 2026 
In 2026 bestaat de GZB 125 jaar. Op verschillende manieren willen we daar 

bij stilstaan, maar zeker ook met een speciale editie van ‘Een handvol koren’ 

Het dagboek is verkrijgbaar voor € 17,95 bij de zendingscommissie p/a 

Preekhillaan 12 Ouddorp. 0637437715.  
 

Crea Ochtend 
Een koffiemomentje, creatief bezig zijn en andere mensen ontmoeten in een 

ontspannen sfeer? Dat kan op DV. donderdagmorgen 20 november in de ‘Morgenster’ Hervormde 

gemeente Ouddorp. 
 

Wij beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie met wat lekkers, daarna gaan we kaarten (kerst) maken, 

haken, breien, borduren of wat u maar wilt. 

Om 12.00 uur gaan we samen een kop soep en een broodje balgehakt eten, en sluiten rond 12.45 af. 
 

Om deel te nemen aan deze morgen vragen we € 10,00, en de opbrengst is bestemd voor het zendingswerk 

van de GZB. 
 

Iedereen (van onze gemeente, buiten onze gemeente) is van harte welkom! 
 

Niet deelnemen aan de creativiteit, maar wel een kop soep en balgehakt om 12.00 uur, van harte welkom. 

(wel even opgeven). 
     

Voor vragen en opgeven kunt u terecht bij: Aat Pikaart 06-50574789. 
    

Janneke Bezuijen, Aat Pikaart  
 

Doe mee aan de Schoenendoosactie 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! Doe mee aan 

de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar 

geschenk. 
 

Een springtouw, een pet en ja, ook schoolspullen … hiermee maak je een 

droom waar van een kind in Afrika, Oost-Europa of in een 

vluchtelingenkamp.   

Een zelf versierde doos gevuld met jouw spulletjes brengt een vriend dichtbij.  

Een onvergetelijk cadeau! 

In de landen waar het mag, delen we ook boekjes met Bijbelverhalen uit. 
 

Doe mee met de Schoenendoosactie! Geef een cadeau van onschatbare waarde.  

De gevulde schoenendoos mag dan mee naar de deelnemende school, of op het onderstaande inleverpunten: 

Fam. Westhoeve, Eikenhof 14 in Ouddorp, of de bibliotheek in Ouddorp aan de Raadhuisstraat 4, tijdens de 

openingstijden.   

De actie loopt tot en met dinsdag 25 november 2025. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Elly Westhoeve op telefoonnummer 06-22864506. Of via: www.schoenendoosactie.nl 
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Verantwoording van uw gaven 

 

Over de periode van 1 t/m 30 september is het volgende ontvangen: 
 

Kerkrentmeesterlijk beheer  

Kerkrentmeesters    1.209,05 

Instandhouding eredienst   1.100,37 

Zomer concerten  1.202,61 

Giften   625,00 

Verkoop boeken  254,85 

Kerkbalans         5.045,00 

Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 9.436,88 
 

Diaconie 

Gift   100,00 

Project 10 27 GZB, 7 sept. 286,50    

Kerkelijk verenigingswerk, 14 sept.  311,74 

Diaconie, 21 sept. 392,05 

Stg. Woord en Daad, 28 sept.  239,55 

GZB Zendingscommissie Ouddorp                      1.083,60 

GZB algemeen   43,50 
 

Totaal diaconie            € 2.456,94  

Kerkrentmeesters en diaconie samen    € 11.893,82 
 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.325,25 

 

Kleine Kracht 20e jaargang 
Stand vorige keer  1.279,00 

Aan giften          115,00          

Totaal  € 1.394,00 
 

Verjaardag fonds 2025 

Stand vorige keer  782,50 

Ontvangen     100,00 

Totaal € 882,50 

 

Kerkdiensten 
 

Woensdag 5 november 2025 Dankdag voor gewas en arbeid 

14:30 uur: ds. M.C. Schreur 

19:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Diaconie dankdagcollecte. 2e Kerk dankdagcollecte.  
 

Zondag 9 november 2025 

  9:30 uur: ds. D. Breure, Kockengen 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Zondag 16 november 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. P. van der Kraan, Arnemuiden 

Collecte: 1e Stichting VBOK. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Zondag 23 november 2025  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur  

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Stichting Kimon. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Zondag 30 november 2025  

  9:30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede 
18:00 uur: ds. N.F.L. de Leeuw, Sirjansland 

Collecte: 1e Stichting Ontmoeting. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Zondag 7 december 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Voorbereiding Heilig Avondmaal 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Bible League. 2e Kerk. 3e Bijdrage onderhoudskosten. 
 

Oppasrooster november 2025  

09 november – Femke en Elise  



16 november – Elma en Annelein van Koppen  

23 november – Myrthe, Eline en Emma 

30 november – Jasmijn en Rebecca  

07 december – Nelie, Rodhé en Rosalynn 

 

Voor u gelezen 

 

Luther over zijn ervaring in de torenkamer 

Luthers belevenis in het torenkamertje van het Augustijnenklooster te Wittenberg heeft mogelijk 

plaatsgevonden in het jaar 1515 of 1516, toen Luther aan de Universiteit van Wittenberg colleges gaf over 

de Brief van Paulus aan de Romeinen. 

  

Hij schreef daarover: “Ik kon de rechtvaardige, de zondaar straffende God niet liefhebben, integendeel, ik 

haatte Hem zelfs. Ondanks dat ik als monnik onberispelijk leefde, voelde ik mijzelf toch een zondaar voor 

God en werd erg gekweld door mijn geweten. Ik durfde niet te hopen dat ik door mijn voldoening aan God, 

Hem op enige wijze zou kunnen verzoenen. En hoewel ik niet openlijk in lastering tegen God uitbarstte, 

morde ik toch inwendig ontzaglijk tegen Hem. Alsof het nog niet genoeg zou zijn dat God de door de 

erfzonde en de wet der Tien Geboden eeuwig verloren zondaar, die reeds geplaagd en met allerlei ongeluk 

beladen was, nu ook nog door het Evangelie ellende op ellende zou vermeerderen en hem met Zijn 

gerechtigheid en Zijn toorn zou bedreigen. 

  

Zo woedde ik wild met een verward geweten. Evenwel klopte ik als een wanhopige bij Paulus aan om deze 

plaats [uit de brief aan de Romeinen] te verstaan. Ik had een brandende dorst om te weten wat Paulus 

bedoelde. Toen heeft God Zich over mij ontfermd! Dag en nacht was ik diep in gedachten verzonken, totdat 

ik eindelijk acht gaf op het tekstverband van de woorden: ‘Want daarin wordt de gerechtigheid die voor 

God geldt, geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal door zijn geloof 

leven’ (Romeinen 1:17). Toen begon ik de gerechtigheid Gods te verstaan als zulk één, waardoor de 

rechtvaardige door de gave Gods leeft, namelijk uit het geloof. Ik begon nu te zien dat dit de bedoeling is: 

door het Evangelie wordt de gerechtigheid Gods geopenbaard, namelijk de passieve [gerechtigheid], door 

welke de barmhartige God ons door het geloof rechtvaardigt. Zoals geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal 

door zijn geloof leven’ (Romeinen 1:17). 

 

Toen voelde ik mijzelf als geheel en al opnieuw geboren, en door open poorten trad ik het paradijs zelf 

binnen. Daarbij kreeg ik een geheel ander gezicht op de hele Bijbel. Ik ging de Schrift, voor zover ik die in 

gedachten kon krijgen, door en vond ook bij andere woorden hetzelfde. Bijvoorbeeld: werk van God – 

betekent dat werk dat God in ons werkt; kracht van God – door welke Hij ons kracht geeft; wijsheid Gods – 

door welke Hij ons wijs maakt. Datzelfde geldt voor: Gods sterkte, Gods heil, Gods eer. Met evenzo grote 

haat waarmee ik eerst het woord ‘Gods gerechtigheid’ gehaat had, met evenzo grote liefde verhoogde ik nu 

datzelfde woord als het allerliefste dat ik had.  

Op die manier is deze plaats van Paulus voor mij werkelijk de ‘poort van het paradijs’ geworden.” 

[Vorrede Luthers zum 1. Bande der Gesamtausgabe seiner lateinischen Schriften 1545, WA 54, 179-

187] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En kinderen en jongelui, weet je het nog? 

 
 

Het open graf: Jezus overwon de dood! Joh. 11: 25 
Hij is machtig om jouw zonden te vergeven, 

je te bevrijden van verslaving en wanhoop, 

je een nieuw leven te geven en je hart te vervullen met èchte vreugde en 

vrede! 

Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven. 

 

 

De  spiedende  roofvogel >>>  1 Petrus 5: 8 

Dag en nacht loert satan als zo´n roofvogel om je te verleiden en probeert hij 

je van JEZUS af te houden!  

Waak...want je vijand, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek 

naar wie hij zou kunnen verslinden. 

 

 

 

De vier vrienden die 'NEE' zeiden. >>>  Daniël 1: 8 

Daniël en zijn vrienden weigerden in te gaan op de verleiding, al was het nog 

zo aantrekkelijk! 

Wie 'JA' zegt tegen God, zegt NEE zeggen tegen de verleiding. Het kost veel, 

maar je krijgt alles! 

Word niet aan deze wereld gelijkvormig! Rom.12:1,2 

 
 

 

De hardloper: >>> Hebreeën 12: 1 - 3 
Waakzaamheid - Concentratie - Volharding 

Wees gericht op het einddoel! Vertrouw en volg de Heere Jezus. Laat je 

bemoedigen door de volhardende winnaars, en laat je niet afleiden door 

verleidende verliezers, Ziende op Jezus! 

 

De grote witten troon >>> Openbaring 20 - Mattheüs 25 

En ik zag een grote witten troon.. en de doden, klein en groot, staande voor 

God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des 

levens is; en de doden werden geoordeeld uit wat in de boeken geschreven 

was, naar hun werken. 

 

 

 

 

 

Als jij en ik daar voor God staan, zijn er slechts twee mogelijkheden: 

Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.  

Of: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is, 

 vanaf de grondlegging van de wereld. 

  

 
Daarom: Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. 

En: Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



GZB viert 125 jaar trouw van God 

De GZB bereidt zich voor op een bijzonder jaar. In 2026 vieren we, Deo Volente, dat we al 125 jaar mogen 

meewerken aan Gods wereldwijde kerk. We kijken dankbaar terug op de zegeningen die we mochten 

ontvangen en de lessen die we leerden in de zending. Onder het thema ‘Hou vol, God is trouw’ vieren we 

een feestelijk jubileumjaar. Negen mensen reisden namens de GZB de wereld over, verspreid over zeven 

bijzondere reizen. Hun ontmoetingen en ervaringen vormen de rode draad door alle activiteiten in 2026. 

Het hoogtepunt is het jubileumevent op D.V. zaterdag 4 juli op landgoed Mariënwaardt in Beesd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen vertellen deze reizen het verhaal van Gods trouw, wereldwijd én dichtbij. 

Kijk alvast op www.gzb.nl/125jaar en reis met ons mee op weg naar een bijzonder jaar! 

 

 

 

 

Zendingsmaatje worden? 

 

Stel je eens voor: een leven zonder God. Voor miljoenen mensen is dat de werkelijkheid. Zij hebben het 

Evangelie nog nooit gehoord. Als Zendingsmaatje kun jij helpen dat te veranderen. Samen kunnen we Gods 

liefde laten zien – in woorden én daden. Wij als zendingswerkers door te gaan, jij door te geven, te bidden 

en mee te leven. Zo bouwen we samen aan Gods wereldwijde kerk. 

Word Zendingsmaatje voor € 10,- per maand en ontvang het nieuwe Bijbelstudieboekje “Hier ben ik!” 

gratis. Meer weten of aanmelden? www.zendingsmaatje.nl 
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